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Predikant: 
Jannet van der Spek 
domineelukaskerk@gmail.com 

 
telefonisch bereikbaar:  
dinsdag, woensdag en donderdag  
op 06-41728662 
vrijdag en zaterdag 070-4062077 
 

Diaconaal Werker: Esther Israël 
telefoon: 06 57 73 49 87, eisrael@stekdenhaag.nl  
 
Secretariaat: 
mw Els Bisschops 
telefoon: 070 346 33 66, elcabiss@kpnplanet.nl 
postadres: Lukaskerk, Om en Bij 2, 2512 XK Den Haag 

 
Koster Lukaskerk – kosterlukaskerk@outlook.com 

de heer Frederik Ekkelboom – 070 737 04 47 
Telefoon Lukaskerk – 070 389 72 63 
 
Verhuur ruimten: De heer Paul Blom – paulblom@casema.nl 
telefoon 070 4277261 (bellen tussen 18.00 en 19.00 u) 
 
Colofon 
Om en Bij de Lukaskerk is het wijkblad van de Protestantse Gemeente 
Lukaskerk en verschijnt 12 x per jaar op de laatste zondag van de 
maand. 
Opgave abonnementen en adreswijzigingen: 
Om en Bij 2, 2512 XK Den Haag, t.a.v. administratie wijkblad 
of per email: lukaskerk@hotmail.com 
 
Uitgave 
Protestantse Stichting Wijkvereniging Binnenstad 
zie voor gironummers achterzijde binnenblad. 
Kopijdatum voor het wijkblad van augustus 2023 
uiterlijk maandag 17 juli 
Mail voor informatie naar lukaskerk@hotmail.com 

mailto:domineelukaskerk@gmail.com
mailto:elcabiss@kpnplanet.nl
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Zomer  
Door: ds. Jannet van der Spek 

In de zomermaanden is er meer tijd. Als u een bezoek wil van de 
predikant hoor ik graag van u. Esther Israël heeft vakantie van 30 juli 
tot en met 20 augustus. Frederik Ekkelboom van 25 juni tot en met 
16 juli. Jannet van der Spek van 3 juli tot en met 20 juli en van 6 (na 
de viering) tot en met 11 augustus.  

Wij wensen jullie een goede zomer van rust en groei en bloei toe. Dat 
u de zon in het water kan zien schijnen.  

*.*.* 

Diaconaal werk in de zomer 
Door: Esther Israël 

Zomeruitjes 
Samen met Buurt- en Kerkhuis de Paardenberg gaan we met de 
gezinnen van de voedselbank weer twee dagen op pad. Op 17 juli 
naar Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Woensdag 26 juli organiseren 
we een actieve dag in de duinen van Meijendel. Daar kunnen de 
kinderen klimmen en klauteren in het Monkeybos, op het grote veld 
doen we spelletjes en kan er gevoetbald worden, er is een leerpad 
door de duinen en een interessant bezoekerscentrum en natuurlijk 
mag een bezoekje aan de pannenkoekboerderij niet ontbreken.  

Activiteiten voor de wijk 
De Havenkerk organiseert van 9 tot 16 juli de ‘Hart voor de 
Schilderswijk’-week met een tal van activiteiten, zoals soep op de 
stoep, waterspelmiddag, beautysalon, pop-up kapel, openluchtcafé, 
schaaktoernooi en nog veel meer. Met twee activiteiten doen wij ook 
mee.  

De eerste is de rommelmarkt.  
Op 15 juli is er een rommelmarkt in de eerste twee hofjes. Die werd 
daar vroeger ook georganiseerd. Daniëlle, pastoraal werker van de 
Havenkerk met wie ik samenwerk, en ik belden bij de bewoners aan 
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om te vragen wat ze hiervan vinden. We werden blij verrast met 
alleen maar leuke reacties en gesprekjes. De bewoners geven aan dat 
de onderlinge verbinding in de loop van de jaren wat minder is 
geworden en vinden het dan ook leuk dat er zoiets in het hofje 
georganiseerd wordt. De bedoeling was om een aantal bewoners 
mee te laten denken bij de voorbereidingen, zodat het ook echt een 
activiteit van henzelf wordt, maar dit is helaas (nog) niet gelukt. 
Volgend jaar!  

Op 15 juli van 13 tot 16 uur kunnen bewoners, maar ook mensen van 
buiten het hofje, hun oude of zelfgemaakte spulletjes verkopen. 
Daarnaast zijn er wat leuke activiteiten, zoals schminken voor de kids. 
Ook aan u, aan jou de oproep om mee te doen! Wie vindt het leuk 
om deze dag met wat oude spulletjes op een kleedje te zitten? Of 
met zelfgemaakte (creatieve) dingen? De thuisbakkers kunnen met 
een schaaltje muffins, koekjes of limo gaan staan. Het mag een beetje 
koningsdag gerelateerd aandoen: grabbelton, blikwerpen, verzin het 
maar. Er wordt geflyerd in de wijk eromheen zodat ook mensen van 
buiten de hofjes erop af gaan komen. Van harte uitgenodigd om in 
ieder geval even te komen kijken of wellicht je slag te slaan! 

De tweede activiteit vindt plaats in de Beatrixschool. Voor moeders is 
daar een voorproefje van de oudercursus ‘Opvoeden in Verbinding’. 
Aan de hand van verschillende werkvormen gaan we aan de slag met 
het onderwerp ‘contact met je kind’. De bedoeling is om er in het 
najaar de volledige cursus te geven. 

*.*.* 

Keti Koti 
Door: Karin Astrid Siegmann 
Verklaring door de Raad van Kerken in Nederland 

Op 1 juli vieren wij dat het 150 jaar geleden is, dat in Suriname en de 
voormalige Nederlandse Antillen de slavernij écht werd afgeschaft – 
Keti Koti: ketenen gebroken! Ook kerken hebben bijgedragen aan het 
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in stand houden en legitimeren van de handel met tot slaaf gemaakte 
mensen. 

Nederlandse kerken, zoals ook de PKN, schreven daarom tien jaar 
geleden de ‘Verantwoording van het slavernijverleden’. Zoals we 
onder meer tijdens de Keti Koti dialogen in de Lukaskerk in juni 2022 
en in de Lutherse Gemeente in maart van dit jaar hebben geleerd, 
werkt dit onrecht na in het heden. Of, zoals de tekst het verwoordt, 
‘ook vandaag de dag [is] gelijkwaardigheid van mensen allerminst 
vanzelfsprekend […] en [zal] iedere keer weer ontdekt, verworven en 
verdedigd […] moeten worden’. 

Daarom is het goed om bij deze geschiedenis stil te staan, erover na 
te denken hoe we als christenen vandaag kunnen oefenen om alle 
mensen als Gods beelddrager recht te doen – en Keti Koti te vieren! 
Op zaterdag, 1 juli 2023 nodigt de Evangelische Broedergemeente 
(Chasséstraat 1) de Haagse Gemeenschap van Kerken uit om vanaf 11 
uur te herdenken en te vieren. Van harte welkom! 

De verklaring zoals die tien jaar geleden door de PKN werd gedeeld: 
Verantwoording van het slavernijverleden 
Wij als kerken in Nederland, verenigd in de Raad van Kerken, hechten 
er aan onderstaande uit te spreken tot de kerken en de nazaten van 
de mensen die ooit als slaven werden verhandeld en als slaven 
moesten werken; nazaten leven in verschillende landen, onder meer 
in Suriname, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Caribisch Nederland en 
Nederland. 

We weten uit de Bijbel dat alle mensen naar Gods beeld zijn 
geschapen maar we hebben mensen niet als beelddrager 
rechtgedaan; ze zijn niet behandeld zoals het conform het later 
geformuleerde handvest voor de rechten van de mens wenselijk zou 
zijn. We erkennen onze betrokkenheid in het verleden van 
afzonderlijke kerkleden en van kerkelijke verbanden bij het in stand 
houden en legitimeren van de slavenhandel; de slavernij 
heeft  eeuwenlang tot 1863 plaatsgevonden onder Nederlandse vlag. 
Er was geen of onvoldoende respect voor Bijbelse en menselijke 
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waarden. Honderdduizenden mensen werden van huis en haard 
weggehaald en moesten een leven lang in gevangenschap verkeren, 
werden uitgebuit, kregen geen kans om in vrijheid van geloof, 
meningsuiting en arbeid hun leven invulling te geven. Velen stierven 
tijdens het transport.  

Miljoenen mensen werden slaaf gehouden. Als kerken weten we ons 
deel van dit schuldig verleden en moeten we vaststellen dat 
theologie in bepaalde omstandigheden misbruikt is om de slavernij te 
rechtvaardigen. Als kerken benoemen we deze betrokkenheid, en 
willen we helpen recht te doen aan de nazaten van hen die soms 
generaties achtereen zijn geknecht en uitgebuit, waarbij we als 
kerken ons realiseren dat kerken destijds onderling verschilden qua 
mogelijkheden en dat er binnen diverse kerken ook verschillende 
geluiden te horen waren.  

Wie kan de schuld vergeven en vergiffenis aanreiken voor mensen 
die zelf geen woorden meer in de mond kunnen nemen en die tot het 
einde van hun leven in slavernij hebben moeten doorbrengen? We 
realiseren ons dat we te laat spreken, te weinig op het goede 
moment de goede inzichten hebben gehad en ons hebben laten 
leiden door misplaatst winstbejag en machtsmisbruik. Het is een 
vorm van onrecht, die doorwerkt tot in de huidige generatie toe, 
waar een deel van onze samenleving is gebouwd op misbruik van 
anderen en waar discriminatie onvoldoende wordt uitgebannen. Er 
zijn vele zaken die we niet meer kunnen veranderen. We erkennen 
nazaten van de slaven dat we veel leed hebben veroorzaakt. We 
spreken de wens uit om samen met hen en samen met allen die 
gerechtigheid en vrede willen dienen te zoeken naar een 
samenleving waarin menswaardig leven, vrijheid, 
verantwoordelijkheid, solidariteit en respect elementaire waarden 
zijn. We hopen op een gezamenlijke inzet voor de samenleving, 
omdat we ons realiseren dat ook vandaag de dag gelijkwaardigheid 
van mensen allerminst vanzelfsprekend is en iedere keer weer 
ontdekt, verworven en verdedigd zal moeten worden. 

*.*.* 
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Kerk in Laak gaat door 
Door: Theo Hettema 

Toen buurtgemeente Kerk in Laak in 2021 als doorstart begon, 
besloot de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Den Haag 
dat dat eerst maar eens op proef moest gebeuren. Onlangs heeft de 
Algemene Kerkenraad over buurtgemeente Kerk in Laak gesproken. 
Er werd geïnteresseerd gevraagd naar ons wel en wee en naar onze 
plannen voor de toekomst, waarin we weer willen gaan pionieren in 
de wijk. Met applaus werd ingestemd met het voorstel om van 
buurtgemeente Kerk in Laak definitief een voorziening te maken 
onder de vlag van de Algemene Kerkenraad. Dat houdt in dat we 
geen gewone wijkgemeente zijn en dat er aan ons iets minder eisen 
worden gesteld dan aan een gewone wijkgemeente, maar dat we 
definitief door mogen gaan. Daar zijn we heel blij mee en dankbaar. 
      

*.*.* 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

Activiteiten juni en juli 2023 
 

Zondag  
25 juni 

Gezamenlijke dienst in de 
Lukaskerk, voorganger 
Erwin de Fouw 

Lukaskerk 10.15 

 Theaterstuk nieuwe 
profeten, zie vorige 
pagina 

Doopsgezinde 
kerk 

17.30 

Maandag  
26 juni 

Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars 

Lukaskerk 13.30 – 
15.30 

Dinsdag  
27 juni 

Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars 

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

 Seniorenkring Lutherse Kerk 13.15 

 Avond met thema: Recht 
op vergeving?, zie pagina 
13 voor meer info 

Lutherse Kerk 20.00 

Woensdag  
28 juni 

Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars 

Lukaskerk 13.30 – 
15.30 

 Bijbelgesprek o.l.v. ds 
Jannet van der Spek 

Lukaskerk 15.30 

Donderdag  
29 juni 

Voedselbank  Lukaskerk   

 Inloopspreekuur, welkom 
met vragen  

Lukaskerk  10.30 - 
12.00   
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 Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars. 

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Zondag  
2 juli 

Viering in de Lukaskerk, 
Jannet van der Spek  

Lukaskerk 10.15 

Zondag  
2 juli 

Eredienst Lutherse Kerk, 
voorganger Fokke 
Fennema 

Lutherse Kerk 10.15 

Maandag  
3 juli 

Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars 

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Dinsdag  
4 juli 

Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars.  

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Woensdag  
5 juli 

Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars. 

Lukaskerk 13.30 – 
15.30 

Donderdag  
6 juli 

Voedselbank  Lukaskerk 10.15 

 Inloopspreekuur, welkom 
met vragen 

Lukaskerk 10.30 - 
12.00   

 Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars 

Lukaskerk 13.30 – 
15.30 

Zondag  
9 juli 

Viering in de Lukaskerk, 
voorganger Marja Flipse 

Lukaskerk 10.15 
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 Eredienst in de Lutherse 
Kerk, voorganger Jannet 
van der Spek 

Lutherse Kerk 10.15 

Maandag  
10 juli 

Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars. 

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Dinsdag  
11 juli 

Zomeruitje met de 
seniorenkring, zie. 12 

  

Dinsdag  
11 juli 

Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars 

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Woensdag 
12 juli 

Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars 

Lukaskerk 13.30 – 
15.30 

 Kringviering en maaltijd Lukaskerk 18.00 

Donderdag  
13 juli 

Voedselbank  Lukaskerk   

 Inloopspreekuur, welkom 
met vragen  

Lukaskerk  10.30 - 
12.00   

 Open kerk, welkom Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Zondag  
16 juli 

Zomerdienst in de 
Lukaskerk. Stilteviering 

Lukaskerk 10.15 

Maandag  
17 juli 

Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars 

Lukaskerk 13.30 – 
15.30 
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Dinsdag  
18 juli 

Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars 

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Woensdag  
19 juli 

Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars 

Lukaskerk 13.30 – 
15.30 

Donderdag  
20 juli 

Voedselbank  Lukaskerk   

 Inloopspreekuur, welkom 
met vragen  

Lukaskerk  10.30 - 
12.00   

 Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars. 

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Zondag  
23 juli 

Zomerdienst in de 
Lukaskerk. Voorganger 
Erwin de Fouw 

Lukaskerk 10.15 

Maandag  
24 juli 

Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars 

Lukaskerk 13.30 – 
15.30 

Dinsdag  
25 juli 

Open kerk, welkom Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

 Ontmoeting en inspiratie, 
zie p. 12 voor meer info 

Lukaskerk 16.00 

Woensdag  
26 juli 

Open kerk, welkom voor 
koffie en gesprek 

Lukaskerk 13.30 – 
15.30 

Donderdag  
27 juli 

Voedselbank  Lukaskerk   
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 Inloopspreekuur, u bent 
welkom met vragen 

Lukaskerk  10.30 - 
12.00   

 Open kerk, welkom voor 
koffie en gesprek 

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Zondag 30 
juli 

Zomerdienst in de 
Lukaskerk. Voorganger 
Julia van Rijn 

Lukaskerk 10.15 

 

*.*.* 

Recht op vergeving?  
Door: Erwin de Fouw, Jannet van der Spek en Rik Zwalua (Lux) 

Vergeving is een van de kernpunten van het christelijk geloof. Het is 
een scheppende kracht die nieuw begin mogelijk maakt. Maar een 
kerk die al te makkelijk over vergeving spreekt loopt het gevaar de 
kant van de sterken te kiezen en geen oog te hebben voor de 
slachtoffers. Als je de Bijbel leest, weten we dat we Gods 
barmhartigheid nooit los mogen zien van zijn gerechtigheid. 

Hoe werkt dat in onze samenleving waar debatten zich verharden? 
Waar sommige slachtoffers op hun strepen staan en anderen zoals 
altijd worden vergeten? Waar goed en kwaad onlosmakelijk door 
elkaar heen lopen? Voor de zomer organiseren we samen met Lux 
twee avonden om over dit thema na te denken, een van de avonden 
is al geweest als dit blad is verschenen. Op dinsdag 27 juni zal het 
gaan over omgaan met woede. Iedereen ervaart wel boosheid, maar 
het gaat er natuurlijk om hoe je hieraan uiting geeft en hoe je vanuit 
die boosheid kunt bewegen naar iets dat de vrede tussen mensen 
dient. Barbara Zwaan zal een korte inleiding geven over de 
methodiek van de geweldloze communicatie. Aanvang 20.00 uur.  
 
(En o ja, ook al organiseren we deze avond samen met Lux, toch zijn 
mensen van boven de veertig ook van harte welkom!) 
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*.*.* 

De seniorenkring in juli 
Door: Els Pellen 

We sluiten het seizoen af met het uitstapje op dinsdag 11 juli. Dit 
jaar gaan we naar de stoomtrein in Valkenburg (ZH) bij Leiden. 
We verzamelen om 10.15 uur in de Lukaskerk, Om en Bij 2 in Den 
Haag. Vandaar gaan we met busjes en auto’s naar de stoomtrein. 
Na aankomst in het museum drinken we koffie en om 12 uur maken 
we een ritje met de stoomtrein rond het Valkenburgse Meer. We 
hebben een hele coupé voor ons groepje en het museum en de trein 
zijn rolstoeltoegankelijk. We lunchen om 13.00 uur bij brasserie 
Buitenhuis naast het museum. 
Voor en na de lunch is er gelegenheid om 
rond te kijken op het museumterrein. 
Om 14.30 uur verzamelen we op de 
parkeerplaats voor de terugrit. Rond 15.30 
uur verwachten wij weer terug te zijn bij de 
Lukaskerk. 

De kosten van dit dagje-uit zijn hoog. Daarom 
vragen wij dit keer een bijdrage van 15 euro 
per persoon. U kunt dit op de dag zelf aan 
Jowien betalen. Wilt u graag mee met ons 
dagje-uit, meldt u dan voor 1 juli aan bij Jowien de Klerk (tel. 070 
3559858 / jo.klerk@planet.nl of bij Joke Momberg (tel 06 22750242 / 
fredenjokemomberg@hetnet.nl). Na de zomervakantie komen wij 
weer bij elkaar op dinsdag 15 augustus. 

*.*.* 

Inspiratie en Ontmoeting 
Door: Frederik Ekkelboom 

Dinsdag 25 juli zijn we er weer om 16 uur. Deze keer met het 
programma de Geknipte Gast. Op de kapperstoel praten Ozcan Akyol 
en Jetty Mathurin. 

mailto:jo.klerk@planet.nl
mailto:fredenjokemomberg@hetnet.nl
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Zij vertelt onder andere over haar weg naar vrijheid. Jetty kwam op 
haar twintigste naar Nederland en werd de eerste zwarte vrouwelijke 
cabaretier op de grote podia. Maar dat is niet zonder moeite gegaan. 
Naar aanleiding van deze dialoog hebben wij aan de ontmoetingstafel 
ons eigen gesprek. Ook is er toepasselijke muziek en soms een 
begeleide meditatie. Welkom! Frederik Ekkelboom: 
airole@outlook.com 

*.*.* 

Lief en leed delen in de Lukaskerk, mei 2023 
Door: Berdien Penning 

Bloemen gaven we in de maand mei aan:  
Coby gaven we een mooie roos, ds. Marja Flipse, die de bloemen aan 
haar moeder gaf, want het was Moederdag, tuinplantjes voor 
duizendpoot Margriet Q, prachtige pioenrozen voor Waltraut, Arjen 
C. en Licia, iemand uit de Lutherse kerk. 

Een verjaardagskaart stuurden we naar: 
Roelfien, Endeshaw, mv Hoekstra, Carla v.d. Post, Anna Hovsepyan, 
Riet, Mandana, Saskia V. Sytske en Jelleke, Cees v.d.L., Licia, Krijn. 

Een extra kaart stuurden we naar: 
Wilma Lubsen (Luthers), die op 1e Pinksterdag 1944 was geboren en 
die nu voor het eerst sinds haar geboorte op 1e Pinksterdag jarig was. 

*.*.* 

Collectes van mei 2023 
Door: Kees Ton, Petra Hamerslag, Fokke Brouwer 

Opbrengsten ‘eerste’ collecte voor diaconie in mei 
7 mei Kerk in actie Noodhulp Oekraïne  € 105,50 
14 mei Kariboe Bibi     € 64,85 
21 mei wijkdiaconie     € 29,70 
28 mei School van Barmhartigheid   € 194,65 
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Opbrengsten ‘tweede’ collecte voor kerk/wijkgemeente, mei 
7 mei         Dovenpastoraat    € 64,30 
14 mei        Eigen Wijkgemeente   € 104,10 
21 mei        PKN Missionair werk   € 46,45 
28 mei        Kerk in Actie Columbia  € 210,60 

De ‘derde collecte’ (voor koffie/thee) wordt niet per keer geteld, 
maar we zijn erg dankbaar voor de opbrengst die echt mooi is! 

Collectedoelen in juli 
2 juli Wijkdiaconie en wijkgemeente 
9 juli Wereldhuis en wijkgemeente 
16 juli Wijkdiaconie en wijkgemeente 
23 juli Vakantiebonnen en dovenpastoraat 
30 juli Kerken met Stip en Haastu 

Toelichting op een aantal collectedoelen 
Wereldhuis 
Het Wereldhuis is een ontmoetingsplek voor ongedocumenteerden 
in Den Haag. Dat zijn mensen zonder papieren, migranten zonder 
geldige verblijfsvergunning. In het Wereldhuis komen mensen die 
allemaal hun eigen verhaal en achtergrond hebben: verhalen van 
mensenhandel, arbeidsmigratie of het ontvluchten van oorlog of 
geweld. Het Wereldhuis helpt deze mensen om de rechten die ze 
hebben te benutten.  

Vakantiebonnen 
De Vakantiebonnen zijn bedoeld voor kinderen van wie de ouders 
naar de Voedselbank-uitdeelpunten in onze diaconale locaties gaan. 
Deze kinderen gaan niet met vakantie, omdat daar geen geld voor is. 
Om deze kinderen toch een vakantiegevoel te geven collecteren we 
voor cadeaukaarten van tien euro per stuk. Deze kunnen worden 
ingewisseld bij een Haagse vestiging van Intertoys. Er zijn ruim 300 
vakantiebonnen nodig. 

Kerken met Stip 
Nogal wat gedetineerden ontdekken tijdens hun gevangenschap 
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(opnieuw) de waarde van geloven èn de waarde van een 
geloofsgemeenschap. Jammer genoeg vinden ze na hun straf zelden 
aansluiting bij een kerk. En dat terwijl deze mannen en vrouwen in 
hun detentie wekelijks de vieringen meemaakten. Voor de meeste 
gedetineerden is de drempel naar een onbekende kerk buiten de 
muren te hoog. Daarom zoekt de vereniging Kerken met Stip 
christelijke geloofsgemeenschappen die ex-gedetineerden zowel 
godsdienstig als sociaal een dak boven hun hoofd kunnen geven. De 
Lukaskerk is zo’n kerk. 

*.*.* 

Kampeerweekend met Pinksteren 
Door: Elleke Bal, foto’s van meerdere kampeerders 

Het was een dolle boel op camping Ruigenhoek in Noordwijkerhout 
met Pinksteren, want daar streken we twee nachtjes neer met een 
groep Lukassers. En wat hebben we het goed gehad! We hadden de 
tijd om bij te praten en elkaar beter te leren kennen. Samen een 
grote couscoussalade maken (het leek wel alsof de soepsteen van 
Corrie erbij was), een heuse pinksterpelgrimage, en zelfs de kleintjes 
liepen mee een paar kilometer door de duinen naar het strand. 
Onderweg lazen we het pinksterverhaal.  
’s Avonds speelden we het spel weerwolven. Noah en Hanna spraken 
elkaar in de zandbak 
over hoe ze elkaar 
kenden. ‘We zitten 
op dezelfde kerk’, 
concludeerden ze. 
En ze waren 
verbaasd toen Anna, 
die daar toevallig in 
de buurt liep, ook op 
dezelfde kerk bleek 
‘te zitten’.  
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Belangrijke gironummers: 
 
NL73INGB0006206900 PGG Lukaskerk  
met vermelding van bestemming 
 
NL41INGB0000600100 tnv Diaconie Lukaskerk, Den Haag 
 
NL27INGB0000551852 
t.n.v. Protestantse Stichting Wijkvereniging Binnenstad 
(o.a. bijzondere projecten in de Haagse binnenstad, onkosten voor 
het wijkblad, zondagse liturgieën) 
 
NL66INGB0006981862 t.n.v. Buurt en Lukaskerkprojecten 
 
Collectebonnen: NL46 INGB 0000 076792 t.n.v. Diaconie van de 
Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage onder vermelding van uw 
naam en adres 
 

 

*.*.* 
 

Kerkomroep 
U kunt onze diensten ook online volgen via kerkomroep.nl. 

Houd voor de meest actuele informatie ook onze website in de gaten: 
www.lukaskerk-denhaag.nl 

Inschrijven voor de wekelijkse informatiemail? Laat het weten via 
lukaskerk@hotmail.com 

 

 

 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21710
http://www.lukaskerk-denhaag.nl/
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rooster activiteiten in juli 

Houd voor actuele informatie ook onze website in de gaten: 

www.lukaskerk-denhaag.nl 

 
 

 
 

http://www.lukaskerk-denhaag.nl/

